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Pasen: als een lentefeest! 
 
Op deze voorpagina van ons derde nummer zou een feestelijke foto prijken, de 
foto van een warm versierde parochiezaal, de OKRA-vlag in top, de tafels geel 
gedekt, oranje en wit bebloemd, de uitnodigende menukaart mooi gelijnd, het 
geheel klaargezet voor een deugddoend Paasfeest. Dit alles op woensdag 18 
april! Met zeventig aanwezigen rond een altaartafel… De gezelligheid was 
voelbaar, blijheid zat mee aan de feestdis. Wie ons recent was ontvallen werd 
herdacht en kreeg zijn plaats in het hart. Maar, helaas, in al de drukte bleef het 
fotoapparaat onder de tafel, ongebruikt. Alleen de aanwezigen kunnen nog 
getuigen dat het een lange, heerlijke dag is geweest!  
 
Virga Jesse-bedevaart in de zon 
 
25 mei 2012 bracht alle OKRA-trefpunten van Zuid-Pajottenland samen te 
Hasselt voor de regionale bedevaart, Onze Lieve Vrouw Virga Jesse ter ere. 
Kester was er sterk vertegenwoordigd met 25 leden. Het werd een aangename 
uitstap, zonovergoten. Sober was de viering, intens de Mariahulde, leerrijk de 
wandeling doorheen de stad, verfrissend het drankje in de schaduw… veilig de 
terugreis naar huis.  
 

 

Tijdens de ledenvergadering van 10 mei mochten we een 
Kesterse missionaris ontvangen. Pater Gustaaf Roosens 
was immers voor enige tijd in het land, logerend bij zijn 
zus Irma te Silly. In Bangkok kennen ze hem al lang, als 
een onstuitbare bouwheer. Ook wij kennen hem nu maar 
dan als de onstuitbare verteller, propagandist van zijn 
levende plannen voor een ‘Home Don Bosco’, waar 120 
jongeren, armen uit de provincie, hun studies kunnen 
aanvangen en afmaken. Een Kesterse droom in Thailand!  



Senioren in De Loods  
 
Op donderdag 7 juni, een beetje als een verlengstuk van Kester Kermis, werd 
‘verzamelen’ geblazen voor het jaarlijkse gemeentelijke seniorenfeest. Een 
veertigtal leden uit ons Trefpunt waren present, de meeste gegroepeerd op de 
plaats die ook vorig jaar de onze was. En ambiance was er, de zang voor velen 
ongekend, de mopjes gesmaakt, het volume wat stoer, het vieruurtje welkom en 
de drank als lafenis en tijdverdrijf tussenin. Waarom moesten de hemelsluizen 
precies bij het verlaten van de loods worden opengedraaid? Of was die stortbui 
voorzien als slotakkoord van dit seniorenfeest?  
 
 
Bij Jules Destrooper en in Duinkerke 
 
Maandag 14 juni werd in menig agenda aangestipt als een niet te missen uitstap. 
Die dag zou ons in de voormiddag naar de koekjesfabrikant Destrooper brengen 
in Lo en na de noen zou een rondrit in de haven van Duinkerke de zeelucht nabij 
brengen. Middagmaal en avondmaal werden in Veurne geserveerd, waar een 
fijne stadwandeling voor de nodige ontspanning en lafenis zorgde. Leerrijk en 
boeiend, enthousiast gegidst Bachten de Kupe en over de grens, verrast door 
uitgestrekte havendomeinen langs een heerlijke Noordzee. ‘Toffe Tours’, onze 
gastheer voor één dag, was zijn naam waardig!  
 
Onze picknick 
 
Op dinsdag 24 juli, een zonnige warme dag, werd verzamelen geblazen voor de 
verrassingsreis die, volgens traditie, zou eindigen in ‘Den Haas’ te Gooik bij een 
heerlijke tafel vol platte kaas, kop en hesp. De verrassing: Grimbergen en het 
Museum voor de Oudere Technieken in het groene Guldendal, met zijn expo’s 
over ‘Sterke vrouwen, zware was’, met eigen commentaar van onze vrouwelijke 
leden, en ‘Houtbewerking’, speciaal voor de mannen. Boeiende ervaringen…!  
De koele pint in de afspanning van de Tommenmolen heeft iedereen gesmaakt!   
 

 

Sponsor van nr 1 was de Koninklijke Fanfare 
Sint-Martinus. De kosten van nr 2 droeg de 
n.v. Ter Heyde. Voor dit derde nummer werd 
de directie van ‘t KBC-kantoor van Leerbeek 
de gulle sponsor. Oprechte en warme dank!!! 



Pastoraal op 1 maart 2012 
 
 
‘Hoopvol geloven’ was het thema van het Pastoraal dat te Kester plaats vond en 
27 afgevaardigden uit de diverse trefpunten van onze regio tot deelname 
verleidde. Ter invulling van de K uit onze naam werd gepoogd een antwoord te 
formuleren op de vragen ‘Waarom ben jij nu graag christen?’, ‘Wat betekent 
gelovig zijn voor mij?’ en ‘Heb je in je leven ervaren hoe God met u bezig is, in 
tegenslag en blijdschap?’. De discussie was inhoudelijk sterk, de antwoorden 
gefundeerd, heerlijk open en talrijk.  
 
Vanuit onze christelijke traditie, gevoed door het basisvoorbeeld van onze 
ouders, in herwonnen vrijheid, willen wij herbronnen, de gekregen waarden 
koesteren en blijvend toetsen aan het basiswoord van de Bijbel. Wat een 
geschenk! Er zijn voor mensen is een deel van het huidig geloof. Goed zijn voor 
de andere was lang de enige maar te enge slogan. Ook goed zijn voor zichzelf is 
een voorwaarde tot beter mens zijn, tot een mens die opnieuw ‘voorleven’ kan. 
 
De Godservaring vandaag wordt niet meer ‘goddelijke voorzienigheid’ 
genoemd, soms ‘toeval’.  Geen ‘engelbewaarder’ meer op de schouder, en toch, 
in de natuur is Hij nabij of in het dagelijks bestaan. We voelen ons gedragen bij 
tegenslag, we worden dankbaar bij blijdschap. God is zo vaak voelbaar dichtbij. 
De vele leken in de Kerk, in Ziekenzorg en elders, maken ongetwijfeld deel uit 
van Gods nieuwe plan met ons, een positieve actie van Hem ‘die ons niet in de 
steek laat’. 
 
 

 
 

Aan de bestuurstafel, met de glimlach… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op het prikbord 
 
 
September 2012 
 donderdag 13 september: 
  Ledenvergadering om 14 uur in zaal 
  ‘Ons Huis’ aan De Ham 
 
Oktober 2012 
 donderdag 11 oktober: 
  Ledenvergadering om 14 uur in zaal 
  ‘Ons Huis’ aan De Ham 
 zaterdag 20 en zondag 21 oktober: 
  Koude schotel- en pensenkermis in ‘Ons Huis’  
 
November 2012 
 donderdag 1 november: Allerheiligen 
 vrijdag 2 november: Allerzielen 

Om 9 uur eucharistieviering in de kerk om  
onze overleden leden te gedenken.  
Aansluitend ontbijt in ‘Ons Huis’ 

 donderdag 8 november; 
  Ledenvergadering om 14 uur in zaal 
  ‘Ons Huis’ aan De Ham 
   (!) Inschrijving Kerstfeest 
December 2012 
 donderdag 13 december: 
  Kerstfeest om 12 uur in ‘Ons Huis’ 
                              (!) Innen van het lidgeld 

*** 



Addendum ‘ons OKRAntje 3’ 
 
 

Ter afscheid… 
 
 
Treurnis alom. Al biedt het activiteitenverslag reeds stof genoeg voor alle 
bladzijden van ons gewone OKRANTje, dan dwingt de treurige stoet van 
recente uitvaarten van leden van ons Trefpunt tot een ongewoon ‘supplement’. 
Zes leden moesten ons verlaten, op enkele weken tijd. Een zevende zelfs, 
Yvonne De Dobbeleer, jarenlang actief lid van onze vereniging, stierf in het 
Naamse maar keerde terug naar Kester en haar geliefden om hier voor altijd te 
rusten.  
 
Hoe kunnen wij ze allen waardig uitgeleide doen en ze toch blijvend vasthouden 
in hart en geheugen? Hun beeltenis kan wellicht helpen om hen, af en toe, in alle 
stilte thuis, nog even voor de geest te halen en hen tot een woordenloos gesprek 
uit te nodigen, als vrienden en gezellen ondereen, naar het beeld van die vele 
namiddagen samen doorgebracht. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Op 4 april 2012 overleed te Aalst, 
stil en onverwacht, Maria 
Cromphout, te Kester geboren op 8 
september 1917 en decennia lang 
bestuurslid van ‘onzen Bond’. 
Blijvend is in ons geheugen geprent 
haar aanwezigheid op onze vele 
vergaderingen, steeds present, steeds 
op haar vaste plaats aan de 
bestuurstafel, met de waardige 
houding die vertrouwen uitstraalt en 
het overzicht bewaart. Hoe intens 
heeft zij de geschiedenis van onze 
vereniging beleefd en doorverteld! 
Hoezeer betreuren wij vandaag haar 
heengaan. Hoe groot is onze 
dankbaarheid voor haar inzet!



   
 
 

                
 

 
 

Op 11 april 2012 overleed te 
Dilbeek Wiske Van Holder, 
weduwe van Maurits Dedoncker en 
geboren te Gooik op 20 december 
1921. De Heide, de Kesterweg en 
haar OKRA verliet ze beetje bij 
beetje, ‘maar steeds met de vinnige 
en toch zachte ogen, met ook 
steeds die vinnige en zachte 
woorden, voor ieder van ons intens 
en gemeend’. Rust zacht, Wiske!       

Te Aalst overleed op 8 mei 2012 
Guillaume Deknop, echtgenoot van 
Elise Segers, en geboren te Sint-
Pieters-Leeuw op 5 augustus 1928. 
Vele fysische kwalen verhinderden 
hem om vaak aanwezig te zijn op onze 
samenkomsten. Maar hij wist wel zijn 
dagen te kiezen: de feestmomenten, 
zijn jubileumviering! En toch steeds 
discreet, stil genietend. Zijn voortuin 
is geschapen naar zijn beeld! 

Te Halle op 24 mei 2012 moest ook 
Frans Neukermans, echtgenoot van 
Annie Avau, zijn familie en zijn 
OKRA-vrienden verlaten. Hij was te 
Oetingen geboren op 27 december 
1933. Jarenlang was hij bestuurslid, 
zeer gewaardeerd en geliefd, ook als 
sportverantwoordelijke. Zijn heengaan 
heeft bij ieder die hem kende, ook 
buiten OKRA, diepe en pijnvolle 
sporen getrokken. Zijn warme 
vriendschap, zijn trouwe blik en zijn 
zachte woorden zullen hem evenwel 
levend houden in onze herinnering.   



 

 
 
 

            
    
 
 
De kern van alle dingen   En donker zingt mijn bloed, 
is stil en eindeloos.    van heimwee zwaar doorwogen. 
Alleen de dingen zingen.   Ik zeil langs regenbogen 
Ons lied is kort en broos.   Gods stilte tegemoet. 
 
       Felix Timmermans 

Julia Ameys, op de foto 
tussen Godelieve en Margriet, 
overleed te Pepingen op 3 
juni 2012,  weduwe van 
Edouard Verhassel en 
geboren te Gooik op 19 
mei 1925. Zo graag was zij 
bij de groep, gezellig bij 
vrienden en kennissen, hoe 
moeilijk ook het stappen. 
Maar hart en hoofd waren 
jong, opgewekt en blij. 
Julia, zo gedenken wij u!  

Geboren te Moerbeke op 29 
september 1919 is Marcella 
Van der Mijnsbrugge 
(Bruneaustraat 56) te Halle 
overleden op 1 augustus 2012. 
“Diegenen die ik liefheb verlaat ik 
om diegenen die ik liefhad terug te 
vinden.”  Zo verliet zij haar 
oogappeltjes Tine en Vic, haar 
vertrouwde troon in huis, haar 
gezin, haar vele bezoekers. 
Trouw lid van OKRA, happig 
om nieuws, alert en met nog 
honderd verhalen uit ‘t verste 
verleden, leefde zij intens mee 
met al wat werd besproken en 
gepland. Dat levendige beeld 
van haar verlaat ons nooit! 



Kerkhofblommen 
 
 

Traagzaam trekt de witte wagen 
door de stille strate toen, 

en ’t is weenen, en ’t is klagen 
dat ze bin’ de wijte doen! 

Stap voor stap, zoo gaan de peerden, 
traagzaam, treurig, stille en stom, 

en zij kijken, of ’t hun deerde, 
dikwijls naar hun’ Meester om;  

Naar hun Meester, die te morgen 
zijn beminde peerdenpaar, 

onder ’t kammen en ’t bezorgen, 
zei de droeve nieuwemaar.  

“Baai,” zoo sprak hij, “Baai en Blesse, 
heden moeten…stille! Fraai! 

moeten wij naar de uitvaartmesse, 
met den wagen, Blesse en Baai!” 
En toen, na zijn hand te doppen 

in ’t gewijde water klaar, 
zegent hij de hooge koppen 

van ’t onachtzaam peerdenpaar. 
…. 

 
Ha! Wie weet hoe veel gevaren 

die niet hebben uit te staat, 
die met peerden, - God bewaar’ hen! – 

die met hunne meesters gaan? 
Traagzaam rijdt en rolt de wagen, 

treurig door de strate voort, 
en ’t is krijschen en ’t is klagen, 
dat men onder ’t dekzeil hoort. 

Stap voor stap zoo gaan de peerden, 
ziende naar hun’ meester om; 

stap voor stap, als of ’t hun deerde, 
traagzaam, treurig, stille … en stom. 

 
Guido Gezelle 

 
Deze enkele verzen uit een langer gedicht van de Meester, geschreven in 1858 te Roeselare, 
vertolken met hun ‘traagzaam, treurig, stille…en stom’ enigszins de pijnvolle verslagenheid 
bij zoveel leed en verdriet in onze grote OKRA-familie.  


